
Wil jij Mijn stem zijn? 1 

                                                      1ste  zondag door het jaar A 

Wil jij Mijn stem zijn? 

  

 

 

 

 

Welkom + 

V We leven, na Kerstmis met al het bijhorende licht,  

opnieuw in de donkere dagen van het jaar.  

We sluiten vandaag ook de kersttijd af. 

In de lezingen van vandaag wil ik graag de nadruk leggen op de 

vraag die God, ook aan ons, stelt: Wil jij Mijn stem zijn? 

Dat lukt zeker als we ons openstellen voor het onverwachte, 

voor de ontmoeting met onszelf,  

met een ander,  

met dé Andere. 

Dé Andere', de God die we leren kennen  

door de woorden en daden van Jezus Christus. 

Dé Andere', misschien ook Zijn aanwezigheid  

in de natuur, in je medemens, in jezelf, 

of een andere naam  

of misschien zelfs geen naam. 

Iedereen is hier welkom! 

We zijn hier samen niet in onze eigen naam, 

maar in de naam Hem die we noemen  

+ Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen 

 

Moment van inkeer  Willem Vermandere - Kyrie Eleison 
voor den bakker die zijn vuur laat doven 

en den boer die zijn ploeg laat staan 

voor de metser die geen huis meer wil bouwen 

voor de herder die nie meer durft verder gaan  eleison 
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    voor de meester die nie meer durft vertellen 

voor de priester die zijn gebed vergeet 

voor den dokter die nie meer kan genezen 

en voor de rechter die geen raad meer weet  eleison, eleison, kyrie eleison 

voor grootmoeder alleene op heur kamer 

voor grootvader die al vergeten is 

voor al d'angsten en slaaploze nachten, 

voor al 't verdriet dat niet geweten is  eleison 

voor de minnaars die niet meer zingen 

voor de liefste die 't huis verlaat 

voor al 't nutteloos leed van de wereld, 

voor ons zieltje dat ten onder gaat eleison, eleison, kyrie eleison 

voor de kinders in kelders gevangen, 

zoveel onschuld verkracht en vermoord 

voor de politieke heersers, 

deur geld en macht ontspoord  eleison 

voor onze bitsige bijtende woorden 

voor onze leugens en onzen achterklap 

voor 't paradijs dat we verloren 

voor onze levenslange ballingschap eleison, eleison, kyrie eleison 

voor cipiers en voor advokaten, 

voor presidenten en voor inspecteurs 

voor adjudanten en voor commandanten, 

voor commissarissen en controleurs  eleison 

voor fabrikanten en voor commerçanten, 

en trafikanten met groot gewin 

in hormonen in drugs en in wapens, 

voor al 't kwaad daar nog tussenin    eleison, eleison, kyrie eleison 

ook voor vissers en matrozen 

voor 't boerevolk op den tracteur 

voor 't zigeunervolk langs de wegen, 

voor de schipper en voor de vrachtchauffeur eleison 

voor de wever en voor de mecanieker, 

en voor den smid en voor den timmerman 

voor 't ventje aan zijn loketje, 

voor de zanger en voor den orgelman  eleison, eleison, kyrie eleison 

voor de moeder van 't kreupele kindje, 

voor 't lief van den dode soldaat 

voor 't meiske zonder beminde, 

voor al 't zeer dat nooit overgaat eleison 
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voor wie zal ik hier nu nog zingen, 

nog voor duizenden die 'k hier vergeet 

d'r kan niemand zonder wat vrede, 

rijken boer of arme proleet  eleison, eleison, kyrie eleison 
 

 

Openingsgebed 

Samen: Heer, 

als zoekende mensen komen wij hier voor U staan. 

Ja, wij komen hier om U te ontmoeten. 

Ja, wij komen hier om onszelf te vinden. 

Bij U staan wij bijeen, aarzelend zoekend, 

met heel wat vragen en gebeden, 

met vage én sterke gevoelens vol onduidelijkheden, 

en zelfs in onze menselijke trots 

voelen wij ons als kleine mensen in het leven. 

Wilt U naar ons luisteren in dit uur van samenzijn. 

Amen. 

 

Eerste Lezing   uit Jesaja 

L God zegt: 'Kijk, dit is mijn dienaar, die Ik zal steunen.  

Hem heb Ik uitverkoren. Ik hou van hem.  

Ik heb hem mijn geest gegeven.  

Hij zal de volken leren om goed en eerlijk te zijn.  

Mijn dienaar roept niet en schreeuwt niet.  

Hij laat zijn stem niet horen op straat.  

Hij breekt het geknakte riet niet en de kwijnende vlaspit blaast hij 

niet uit.  

Echt waar, hij zal zorgen dat iedereen eerlijk behandeld wordt.  

Hij zal niet zwak worden en niet worden geknakt, maar het recht op 

de aarde vestigen.  

Verre landen kijken uit naar zijn boodschap.  

Ik, God, Ik heb je geroepen om geluk te brengen,  

Ik neem je bij de hand,  
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Ik vorm je,  

en bestem je tot een verbond met het volk,  

tot een licht voor alle volkeren:  

blinde mensen zullen weer zien,  

gevangenen zullen uit de donkere kerker bevrijd worden.' 

 

Lied      

Jij die bent: ‘ik zal er zijn voor u’,  

Naam die zin is van ons leven, 

wees nabij, word zichtbaar hier en nu.  

Groei in ons, kom in ons tot leven. 

 

Jij die zegt: “de minsten zijn mijn broeders”, 

die vanuit hun wereld tot ons spreekt, 

die ons roept te zijn elkanders hoeder, 

leer ons zien uw licht dat openbreekt. 

 

Jij die ziet hoe mensen doodgezwegen, 

zonder waardigheid en zonder naam, 

uitgesloten, altijd alles tegen, 

Jij roept ons om aan hun kant te staan. 

  

Jij, het Woord dat in ons waar moet worden,  

wij, uw stem voor wie geen stem meer krijgt, 

jij die hoop zijt op een nieuwe morgen, 

wij het beeld van U die leven zijt.  

 

Blijde Boodschap  Mat 3, 13-17 

 

 

 

Woordje 
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Samen ons Geloof Beleven  

Ik geloof in God, 

zoals een blinde gelooft in de zon, 

niet omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt. 

Ik geloof in Jezus, 

niet alleen omdat hij hoopvolle woorden sprak, 

maar omdat hij doorheen lijden en dood, 

weg, waarheid en leven is. 

Ik geloof in Zijn geest van hoop en toekomst, 

voor elke mens die Zijn weg gaat 

en soms doorheen de negatieve dingen van het leven 

toch naar een hoopvolle toekomst blijft toeleven. 

Ik geloof in de verrijzenis, 

zoals ik geloof in de lente, die gaat komen 

wanneer de bloesems zullen bloeien. 

Ik geloof dat echt mens-worden mogelijk is 

als wij een gemeenschap van liefde willen vormen. 

         

Gebed bij de gaven 

V We plaatsen brood op deze tafel, God, 

en zoals we brood breken en delen met elkaar, 

zo willen we ook proberen om onszelf te breken en  

te delen met elkaar. 

Neem dit brood aan, God,  

en geef ons de tedere aandacht en woorden  

om te bouwen aan een wereld  

waar geen mens alleen is of iets tekort heeft. 

 

L We plaatsen ook een beker met wijn, God, 

omdat wijn het teken van vreugde en blijheid is. 

Zo willen we ook proberen om vreugde met en aan elkaar te beleven. 

Neem deze wijn aan, God, en geef ons moed en durf 

om in dankbaarheid te werken aan de vreugde  

op deze aarde en in deze parochiegemeenschap. 
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Dank- en tafelgebed  

V God, wij danken U,  

Gij roept ons tot leven. 

Gij geeft ons een lichaam dat dienen en helpen kan,  

met handen om te geven,  

met een mond om te lachen naar het leven,  

met een stem om over U te vertellen 

met een lichaam dat onze liefde tastbaar en voelbaar maakt. 

Wij danken U omdat Gij uw eigen Zoon  

ook een lichaam hebt gegeven.  

Zo konden zijn vrienden uw liefde voelen en zien.  

Jezus leefde ons de liefde voor tot in de dood. 

 

                                  - Woorden van Leven -  

 

L Jezus nodigt alle mensen uit aan zijn tafel van vrede. 

Hij heeft zichzelf heel kwetsbaar gemaakt, zijn leven lang. 

Hij nodigt ons allen uit om het brood te delen,  

ons hart te openen 

en onszelf kwetsbaar te geven aan elkaar. 

        

Ubi caritas et amor, ubi caritas,  

deus ibi est. 

Onze Vader  

 

Vredewens 

L Vrede was het eerste woord waarmee Jezus onder de mensen 

kwam. 

Vrede is meer dan afwezigheid van oorlog: 

het is de diepe vrede die mensen met elkaar verbindt, 

het is ook de vrede die erin bestaat 

vrede te kunnen nemen met wie we zijn. 
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Communie 

 

Samen: Prent het in mijn hart Heer,  Jij bent het levend brood. 

 

Lied   Amar es entregarse 

 

Amar es entregarse,  

olvidándose de sí,  

buscando lo que al otro,  

puede hacer feliz.  

 

Qué lindo es vivir para amar!  

 

Qué grande es tener para dar!  

Dar alegría, felicidad,  

darse uno mismo,  

eso es amar. 

 

Si amas como a ti mismo 

Y te entregas a los demás 

Verás que no hay egoísmo 

Que no pueda superar 

 

Liefhebben is jezelf geven,  

jezelf vergeten,  

zoeken naar wat de ander  

gelukkig kan maken. 

 

Hoe mooi is het om te leven om 

lief te hebben!  

Hoe geweldig is het om te kunnen 

geven!  

Vreugde en geluk geven,  

jezelf geven,  

dat is liefhebben. 

 

Als je liefhebt zoals jezelf 

en je geeft jezelf aan anderen, 

zul je zien dat er geen egoïsme is 

dat je niet kunt overwinnen 

 

  

Een afsluiter voor Onderweg    K. Gelaude Voor wie bidden wil  

 

L Gij stem in de stilte van eeuwen 

Die roept sinds het begin 

Opdat geen mens 

Onaangesproken, doelloos 

Door het leven gaat, 

Maar zich in zacht vertrouwen 

Naar u toe durft wenden, 
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Houd diep in ons 

Dat roepen aan. 

 

Gij zijt het toch 

Die naamgenoten zoekt. 

Zij die het vuur bewaren. 

Zij die naar wegen zoeken. 

Zij die met woorden van genade 

De ander tegemoet gaan. 

Zij die weer samen brengen, 

Alles wat menselijk is 

Maar nog verstrooid 

En hunkerend naar eenheid. 

Drijf uw verlangen in ons hart 

Dat het ons eigen wordt 

En wij in deze wereld 

Teken zijn van kracht en inspiratie, 

Begeesterd door het beeld 

Van de mens Jezus 

 

Zending en Zegen + 

V In Jezus' doop mogen ook wij ons kind van God weten.  

Dat is vandaag, aan het einde van de Kersttijd, tijd van Licht,  

de goede boodschap!  

Het is onze opdracht om dit in ons dagelijkse doen te laten zien en te 

laten horen.  

Laat ons dat licht en die Goede Boodschap verder dragen! 

 

Hiervoor krijgen wij de kracht van Hem die we noemen + Vader, 

Zoon en heilige Geest. 

 
 

 

Met enthousiasme gemaakt door Katrien    


